Hatebrand

Hatebrand (Fivelgo, ca. 1150 - Feldwerd, 30 juli 1198)
was een benedictijner abt en heilige uit Groningen. Hij
stichtte kloosters in Thesinge en Feldwerd.

Leven

De ouders van Hatebrand, Alundus en Tetta, waren
boeren in Fivelgo, in de buurt van het huidige
Holwierde. Hatebrand werd in Utrecht opgeleid tot
priester en was als benedictijner monnik verbonden
aan de Paulusabdij aldaar. Na de dood van zijn ouders
ging hij terug naar Groningen. Hatebrand was
waarschijnlijk aanhanger van de Armoedebeweging. Deze beweging ontstond in de
twaalfde eeuw in de katholieke kerk en was gericht was tegen het vergaren van
rijikdom van de kerk en de daarmee gepaard gaande geestelijke armoede. Het
klooster dat Hatebrand stichtte in Feldwerd hoorde bij deze beweging en het
kloosterleven stond in het teken van tucht en armoede. In het begin trok dit veel
mensen aan, maar later gaf dit ook veel spanningen. Het leidde zelfs tot een
moordaanslag op Hatebrand, die hij overigens overleefde. In 1183 werd Hatebrand
ingewijd als abt van het klooster Feldwerd, oftewel Oldenklooster bij den Dam,
waarmee het klooster een officiéle status kreeg en er ook recht gesproken werd. Met
steun van het bisdom Minster stichtte Hatebrand een klooster in Thesinge en
klooster Merehusum (nu Grofl3enmeer) bij Oldenburg. Na zijn dood werd hij begraven
in de kloosterkerk van Feldwerd. Omdat het klooster van Feldwerd na de Hervorming
in verval raakte, werd het gebeente van Hatebrand in 1620 in het geheim naar
Antwerpen gebracht. Daar werd het ondergebracht in de Sint-Salvatorabdij. In 2018
is een reliek van Hatebrand teruggevonden op de zolder van de Sint-Catharinakerk
in Kortrijk-Dutsel.

Overlevering

Alundus en Tetta hadden een kinderloos huwelijk. Dit leidde tot zulke grote
spanningen dat Alundus vertrok. Na een aantal jaren kreeg hij driemaal achterelkaar
een droom waarin hem een zoon beloofd werd als hij terug zou gaan naar zijn vrouw.
Deze zoon moest een ‘man Gods’ worden. De zoon, Hatebrand, werd inderdaad
geboren en op zijn 15 naar een kloosterschool gestuurd om priester te kunnen
worden. Hij kwam terug bij zijn ouders om een klooster te stichten op een stuk grond
dat zij in bezit hadden. Omdat Hatebrand de kloosterregels erg streng handhaafde,
werd er een aanslag op hem beraamd. God waarschuwde hem in een droom en hij
overleefde de aanslag door onder de kap van zijn habijt een ijzeren pot op zijn hoofd
te zetten. Later kwam Hatebrand op een van zijn reizen naar Meerhusum een vrouw



tegen die hem smeekte om haar te genezen van vreselijke pijn in haar arm.
Hatebrand genas haar en de vrouw vertelde overal in de Eemsgo (Ost-Friesland)
over dit wonder waarop een menigte naar Meerhusum kwam om genezen te worden
door Hatebrand.

Verbonden kerk

Hatebrand is verbonden aan de kerk van Thesinge. Deze kerk is een restant (het
schip) van het Benedictijnerklooster Germania.
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