
 

 

Walburga 
Walburga (of Walburgis of Walburg) werd in 710 in Devonshire, 

Wessex geboren als dochter van koning Richard van Wessex. Zij 

had twee broers, Willibald en Winebald. Zij werd non en 

evangeliseerde vanaf 748 in het huidige Duitsland samen met 

Bonifatius en haar broers. Later werd ze abdis van klooster 

Heidenheim onder Neurenberg  

Leven 
Walburga werd opgeleid te Winborne Abbey in Dorset. Ze leefde 

26 jaar in deze gemeenschap van nonnen tot zij en haar broers 

Willibald en Winebald door Bonifatius, haar moeders broer, in 748 

geroepen werden hem te volgen op een zendingsreis naar 

Frankenland. Vanuit Frankenland wilde Bonifatius de heidense 

Germanen bekeren. Willibald stichtte het dubbelklooster Heidenheim in de buurt van 

Eichstätt, waar ook Walburga  ging wonen en werken. Een dubbelklooster was een 

klooster of abdij waarin twee gemeenschappen woonden: één voor monniken, één 

voor nonnen. Walburga werd in 761 abdis van dit klooster, na de dood van haar 

broer Willibald. Ze stierf op 25 februari 779. Ze werd heilig verklaard op 1 mei 870 

door paus Adrianus II. In 1035 werd in Eichstätt de Benediktijner abdij St. Walburg 

gesticht op de plaats van haar graf. 

Overlevering 
In de nacht van nacht van 30 april op 1 mei 870 werd het lichaam van Walburga 

overgebracht naar de kloosterkerk van Eichstätt om daar naast haar broer te worden 

bijgezet. Vanaf dat moment kwam er geneeskrachtige olie uit de rots naast het graf 

en werd Walburga vereerd als heilige. Deze nacht werd bekend als de 

Walpurgisnacht, het begin van de zomer. Waarschijnlijk werd er altijd al een feest 

gevierd op die datum waarbij de koude wintergeesten werden verdreven en Freya, 

de godin van de vruchtbaarheid en het nieuwe leven, werd aanbeden. Dit feest zou 

bij de kerstening van de Germanen omgezet kunnen zijn naar een christelijk feest 

waarbij tot de heilige Walburga gebeden werd om goede oogsten, vandaar dat zij 

vaak afgebeeld is met een graanhalm. Tot in deze tijd wordt de Walpurgisnacht 

gevierd waarbij duivels en heksen één nacht de macht zouden hebben. 

Patronages en afbeelding 
Sint Walburga beschermt tegen hondsdolheid, pestepidemieën, hongersnood en 

stormen, waanzin en duivelse bezetenheid. Zij is de beschermheilige van 

landbouwers, schippers en huisdieren 
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Walburga wordt soms met een schip afgebeeld (waarop ze overvoer van Engeland 

naar het vasteland van Europa). Vaker heeft ze een oliekruikje of graanhalmen vast, 

soms ook een boek. Vanwege haar koninklijke komaf draagt ze vaak een kroon. 

Van de 11e – 17e eeuw stond er op het Martinikerkhof in Groningen de St. 

Walburgkerk. In Drogeham (Frl) staat een Walburgakerk 
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