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Familie Akker: v.ln.r. staand Leen, Izak, Judikje, Heiman; zittend Henriétte, Aron Jacob, Carolina, 1941
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Versje van Leentje Akker in poeziealbum Annie Holthuis-Buining (geboren 1922)

FAMILIE AKKER-ZWART
BROERSTRAAT 8

De familie Akker bestaat uit zeven personen: Heiman Akker, Judikje Zwart en hun kinderen

Leen, Izak, Carolina, Henriétte en Aron Jacob.

Heiman en Judikje trouwen in september 1921. In 1928 komt het gezin in Appingedam wonen,
waar Heiman godsdienstleraar bij de Joodse gemeente wordt. Daarvoor bekleedde hij dezelfde

functie een aantal jaren in Aalten.

Heiman en Judikje zijn actief in de oudercommissies van de scholen van hun kinderen. Uit deze
functies worden ze eind 1940 ontheven, omdat ook het bekleden van dit soort ‘ereambten” voor

Joden wordt verboden.

In 1941 worden zowel Heiman als Judikje aangesteld als lid van de door de Duitse bezetter
opgerichte Joodse Raad. Heiman is hoofdvertegenwoordiger voor Appingedam.

Vanaf september 1941 mogen Joodse kinderen niet meer naar niet-Joodse scholen. In
Appingedam treft dit tien Joodse leerlingen, waaronder Carolina, Henriétte en Aron Jacob
Akker. Het oprichten van aparte Joodse scholen in Appingedam lukt niet, omdat er daarvoor te
weinig Joodse leerlingen zijn. Als alternatief proberen Heiman en Judikje huisonderwijs te gaan
geven. Judikje is namelijk via de Joodse Raad nog wel bevoegd als Joods onderwijzeres. Heiman
benadert de gemeente Appingedam hierover, maar wordt doorverwezen naar de onderwijs-
inspectie; zijn aanvraag voor leermiddelen wordt afgewezen. Het is niet bekend of Heiman en

Judikje dit huisonderwijs hebben kunnen realiseren.

Als de deportaties in Appingedam in de zomer van 1942 beginnen, wordt het gezin Akker eerst
vrijgesteld, waarschijnlijk vanwege hun lidmaatschap van de Joodse Raad. Alleen oudste zoon
Izak wordt al in juli 1942 naar Westerbork gedeporteerd en in september 1942 in Auschwitz om
het leven gebracht.

Op 4 februari 1943 worden ook Heiman, Judikje, Carolina, Henriétte en Aron Jacob naar
Westerbork gedeporteerd. Nog geen week later worden ze op transport gesteld naar Auschwitz,

waar ze direct na aankomst op 12 februari 1943 om het leven worden gebracht.

Dochter Leen overleeft de oorlog. Begin februari duikt ze onder samen met Mies Nieweg-Wolf,
de moeder van Sara Nieweg, voor wie Leen een poosje heeft gezorgd. Sara wordt ergens anders
ondergebracht. Ze overleven alle drie de oorlog. Na haar huwelijk met Herman Preger emigreert

Leen in 1955 naar Israél, waar ze in 1999 overlijdt.



Salomon Levin ofwel ‘Dikke Moos’

Ondergeteskende SALOMON
LEVIN (bijgenaamd DIKKE
MOOS) doet vanaf heden mnfet
Inolaats vankaart DTS on ABRAHAM NIEWEG

LOUIS en A
ane ralao ofcljvan aar en' Verzoe'ktt de AVaehouders van
g: de gemeenten Appingedam, Bie.
HENRIETTE WEIJL kum en 't Zandt hem zoovee!
. €en mogelijk te begunstigen,
SALOMON LEVIN. Aambevelend;
Den Haag, Koningin Emmakade 82 SALOMON LEVIN -
Appingedam, 19 Febr. 21, 6351 Veehandelaar, Schoolstraat,
Geen Ontvangdag. Appingedam.

Niewwsblad van het Noorden, 19.2.1921 Niewwsblad van het Noorden, 29.4.1922

Laarna kKwam de optocht, dle met veel
zorg in elkaar was gezet. We zagen een voor-
vaderlijke school met een voorvadearlijken
schoolmeester, in het illustere gezelschap
van de traditioneele zigeunerwagen, verge-
zeld door een paar ,kippies” (stoelenmat-
ters), we zagen ,dikke Moos” met de slach-
tersbak op zijn hoofd gezellig keuvelen met
€een paar manufacturiers met ,Kiep” en

Niewwsblad van het Noorden, 24.7.1933

SALOMON LEVIN
26 SEPTEMBER 1881 — 15 DECEMBER 1942

Salomon Levin wordt op 26 september 1881 in Appingedam geboren als zoon van borstel-

maker Eliézer Levin en Rachel Polak. Hij is de jongste in een gezin van zes kinderen. Zijn vader
overlijdt als hij twee maanden oud is. Zijn moeder hertrouwt met vechandelaar Mozes Nieweg,
met wie zij nog vijf kinderen krijgt. Van de tien (half) broers en zussen van Salomon worden er
zes — Levie, Sara, Abraham, Roosje, Ganna en Jetje — net als Salomon zelf door de nazi’s om het

leven gebracht. De andere vier overlijden al voor de oorlog.
Salomon wordt net als zijn stiefvader veehandelaar/slager.

In maart 1913 verlooft hij zich met Jenny Salomon uit Frankfurt am Main, maar er zijn geen

gegevens over een huwelijk.

Acht jaar later, in februari 1921, verlooft Salomon zich met Henriétte Weijl, met wie hij op
26 april 1922 trouwt. Ze krijgen drie kinderen. Eliézer overlijdt al voor hij een jaar is en Mozes

wordt in Auschwitz om het leven gebracht. Dochter Betje overleeft de oorlog.

Salomon — bijgenaamd Dikke Moos — werkt een tijd samen met zijn halfbroers Abraham en

Louis Nieweg, maar die samenwerking wordt om onbekende reden eind april 1922 beéindigd.

De zaken van Salomon lopen goed, zo blijkt uit een brief van de burgemeester van Appingedam
aan de inspecteur der directe belastingen (24 sept 1924): ‘Levin is in hoofdzaak schapen-
handelaar en koopt en verkoopt ook wel koeien; vooral zijn schapenhandel is nogal van
betekenis; de informatién door mij ingewonnen duiden er op dat Levin wel f 1.400 tot f 1.500

per jaar verdient.’

Begin jaren dertig gaat het slechter. Hij vraagt huurverlaging aan, maar dat wordt afgewezen. Als
hij dan weigert zijn huurcontract te tekenen, hangt hem uitzetting boven het hoofd. Maar dat
voorkomt hij door alsnog te tekenen.

Op 28 november 1942 wordt Salomon samen met zijn vrouw Henriétte naar Westerbork
gedeporteerd Na twee weken worden ze op transport gesteld naar Auschwitz, waar ze meteen na

aankomst op 15 december om het leven worden gebracht.

Salomon Levin is 61 jaar geworden.
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Meijer Nieweg met dochtertje Sara, juni 1941 Trowwfoto Meijer Nieweg en Mies Wolf, 1940

Sara Nieweg met Leen Akker (links) en haar moeder Mies (rechts), 1945/1946

FAMILIE NIEWEG-WOLF
JUKWERDERWEG 20 (V/H 6)

De familie Nieweg-Wolf bestaat uit drie personen: Meijer Nieweg, Mies Wolf en hun

dochter Sara.

Meijer en Mies trouwen op 8 mei 1940 en gaan op de Jukwerderweg nummer 6 wonen (nu

nummer 20). Op 7 april 1941 krijgen zij een dochter, Sara.

Meijer wordt op 10 juli 1942 naar Westerbork gedeporteerd en gaat op 15 juli met het eerste

transport naar Auschwitz, waar hij op 18 augustus om het leven komt.

Als gevolg van de deportatie van Meijer raakt Mies in shock, waardoor ze blind wordt. Ze kan
niet meer voor Sara zorgen. Leen Akker, de oudste dochter van Heiman Akker, hoofd van de
Joodse gemeente, komt een tijdje helpen. Medio augustus 1942 gaan Mies en Sara bij de zus van
Mies in Heerenveen wonen. Begin oktober 1942 gaan ze naar het Rooms Katholiek Ziekenhuis

in Groningen, waar oogarts Dr. Bos hen laat onderduiken.

Sara: ‘De blindheid van mijn moeder bleek gelukkig tijdelijk. Begin februari 1943 moesten

we een ander onderduikadres zoeken, nu samen met Leen Akker. Johannes Overdiep, drukker
en verzetsman uit Heerenveen, regelde dat mijn moeder en Leen naar de familie Attema in
Oudehaske konden. Ik werd van hen gescheiden en naar een ander adres gebracht. Pas veel later
begreep ik dat dit was omdat een baby de andere onderduikers in gevaar zou kunnen brengen,
bijvoorbeeld door te huilen. Uiteindelijk ben ik bij de familie Van der Spoel terechtgekomen,

waar ik tot na de bevrijding ben gebleven.’

Na de oorlog wordt Sara met haar moeder en Leen Akker herenigd. Ze wonen eerst een tijdje
aan de Jukwerderweg en gaan dan bij de zus van Mies in Heerenveen wonen.

Leen Akker emigreert in 1955 naar Israél.

Mies overlijdt in 1955.

Sara trouwt in 1962 met Tony Kirby en gaat dan in Engeland wonen.

In 2009, na haar pensionering, begint Sara een zocktocht naar haar om het leven gebrachte
familieleden. Ze komt in contact met veel mensen die hen gekend hebben. Dankzij hun
herinneringen en foto’s heeft zij haar vader, grootouders en andere familieleden steeds meer een

gezicht kunnen geven.
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Maurits tussen zijn neeﬁes Herman (links) en Heiman (rechts) op de stoep van de slagery van opa Heiman

MAURITS NIEWEG
26 MEI 1926 — 20 MAART 1943

Maurits Herman Nieweg wordt op 26 mei 1926 in Appingedam geboren als zoon van
Abraham Nieweg en Ghole Sleutelberg. Hij woont met zijn ouders in de Dijkstraat 36, waar

zijn vader een schoenenzaak heeft.

Maurits speelt viool, en best mooi, zo hoorde nabestaande Sieni Pijper-van Lenning van haar

oom, Maurits’ neef Herman Sleutelberg.

Na de lagere school aan de Stationsstraat gaat Maurits in 1938 eerst naar de Ulo en in 1939
naar de Rijks HBS. Hij doorloopt daar de cerste twee klassen met uitstekende cijfers. Vanaf
september 1941 is het voor Joodse kinderen verboden openbare scholen te bezoeken. Maurits
mag dan dus niet verder op de HBS. Maurits wordt vermeld op een gedenkplaat in de hal van

het Rudolph Pabus Cleveringa Lyceum.

De vader van Maurits wordt begin juli 1942 naar kamp Amersfoort gedeporteerd en op 7
augustus in Auschwitz om het leven gebracht. Maurits en zijn moeder krijgen aanvankelijk
vrijstelling, vanwege de verzorging van oma Sina.

Later probeert Maurits opnieuw vrijstelling te krijgen op grond van het feit dat hij als ordon-
nans voor de Joodse Raad werkt. Dat lukt niet en op 9 maart 1943 wordt hij samen met zijn
moeder naar Westerbork gedeporteerd, waar zij in barak 68 worden geplaatst.

Zijn oma Sina wordt dezelfde dag met een ambulance naar Westerbork gebracht.

De viool van Maurits blijft achter samen met huisraad en schoenmakersspullen, zo blijkt uit de

bij de ontruiming opgemaakte inventarislijst.

Vanuit Westerbork schrijft Maurits nog een briefkaart aan zijn familie:
‘Beste Henk en Sien, Moeder heeft naar H geschreven, 't is vandaag schrijfdag. Opoe is in het
ziekenhuis. We hebben haar nog niet weer gezien. Vanmiddag gaan we er heen. Willen jullie

een pakje sturen? En een paar theedoeken? Hartelijke groeten van ons allen. Maurits.”
Op 17 maart 1943 wordt Maurits samen met zijn moeder en grootmoeder op transport
gesteld naar Sobibor. Daar worden zij meteen na aankomst op 20 maart alle drie om het

leven gebracht.

Maurits Nieweg is 16 jaar geworden.
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